


Welkom op De Paulusschool
Wij zijn een katholieke basisschool in Zoetermeer.  
De Paulusschool bestaat al ruim 60 jaar en valt  
onder het bestuur van de Unicoz Onderwijsgroep. 
Onze school telt ongeveer 370 leerlingen, die  
verdeeld zijn over 15 groepen.

In deze folder vertellen wij u aan de hand van onze vijf pijlers waar de  
Paulusschool voor staat en wat wij belangrijk vinden in ons onderwijs.  
Bent u enthousiast over onze school en wilt u graag eens een kijkje  
komen nemen? Wij nodigen u van harte uit om een rondleiding te volgen. 
Bel of mail gerust voor het maken van een afspraak.

Marieke Vreeburg – directeur
Walter Dekker – adjunct-directeur

Contactgegevens 
079 316 48 34

directie@paulus.unicoz.nl 

www.paulus.unicoz.nl



Wij zijn een Kanjerschool met een warm 
pedagogisch klimaat, gebaseerd op ver-
trouwen. Kinderen, teamleden en ouders 
voelen zich veilig, gehoord en gezien. 
Naast de wekelijkse Kanjerlessen die in 
alle groepen worden gegeven, proberen 
we op De Paulusschool het Kanjerleer-
krachten- en -leerlingengedrag terug te 

laten komen tijdens al het dagelijks werken en spelen op school. Kinderen, 
ouders en leerkrachten ervaren een open en warme sfeer binnen de school. 
Wij zijn er trots op dat dit merkbaar is in onze school!

Wij zijn een Cultuurschool met Kwaliteit: 
leerlingen komen in aanraking met de 
wereld van kunst en cultuur waardoor  
zij zich breed en positief ontwikkelen  
en de wereld leren kennen. Het zelf  
bezig zijn met kunst en het kijken en 
praten over de zin en de betekenis van 
kunst, doet een beroep op verschillende 

vaardigheden en interesses van kinderen. Dit past bij onze visie op een brede 
ontwikkeling van kinderen, actief leren en schoolplezier. 

We bieden klassiek-modern onderwijs. 
Dit houdt in dat wij ons richten op een 
hoog kennisniveau, veel aandacht voor 
vaardigheden en een goede werkhouding. 
Wij werken met het leerstofjaarklassen- 
systeem. Ons uitgangspunt is het werken 
in groepen, waarbij er veel ruimte is voor 
differentiatie en actief leren.



We geven betekenisvol onderwijs 
in een inspirerende leeromgeving, 
binnen- en buiten de school. Op deze 
manier ontwikkelen onze leerlingen 
een nieuwsgierige en actieve houding 
en leren zij de wereld om zich heen 
beter begrijpen. 

De Paulusschool is een Katholieke 
Ontmoetingsschool. Dit betekent  
dat alle leerlingen welkom zijn bij ons, 
ongeacht geloofsovertuiging of levens- 
beschouwing. Wij verwachten van 
iedereen tolerantie en respect voor 
elkaar. Binnen onze school laten we 
de leerlingen kennismaken met het  

katholieke geloof. Rond de katholieke feestdagen is er aandacht voor Bijbel- 
verhalen en met Kerstmis, Pasen en Sint Maarten gaan we naar de kerk.

Onze visie op leren: ‘De Paulusschool 
gelooft in de KRACHT van elk kind.’
Met het aanleren van basiskennis helpen wij leerlingen om 
informatie op een kritische, creatieve en innovatieve manier 
te verwerken, zodat ze kunnen deelnemen aan de maat-
schappij. Voor de vakgebieden lezen, schrijven en rekenen 
stellen we duidelijke lesdoelen. Leerlingen krijgen instructie 
en de begeleiding  die zij nodig hebben om zich de leerstof 
eigen te maken en de doelen te behalen.



Onze vijf pijlers



Onze missie
Wij dragen bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen  
tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen met zoveel 
mogelijk kennis en vaardigheden met de bedoeling om  
hen op een positief weerbare manier te laten participeren  
in de maatschappij.

Elke dag een beetje beter!

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?
Bent u enthousiast over De Paulusschool en wilt u 
uw kind bij ons aanmelden? Bezoek dan het centrale 
aanmeldpunt:  www.zonaardebasisschool.nl.  
We zijn blij dat we jullie mogen verwelkomen!
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